
Als vrede een boom was  

ontkiemt hij uit respect 

groeit en bloeit in rust 

en harmonie met al wat leeft. 

In de schaduw van zijn takken 

voelt iedereen ‘ik mag er zijn’ 

blij bevrijd van angst en pijn. 

 

Als vrede een droom was 

ons toegewuifd door een duif 

met een takje van olijf 

is het aan elk van ons 

verdraagzaam en met open geest  

om ook na het ontwaken  

deze droom waar te maken. 

 

Als vrede gewoon was  
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